
Zondag 13 oktober 2024 

 

Eindelijk is het dan zover: we gaan naar Berlijn. Zondagochtend voor half negen staat iedereen in de 

hal van Rotterdam Centraal, klaar voor de reis. Met de trein: een duurzame reisoptie en geen zorgen 

over hand- en ruimbagage … wel over hoe lang 

het gaat duren. In de geplande reis zaten drie 

overstappen, maar nog voor Osnabrück 

moesten we over op een bus en daarna vielen 

er treinen uit. Vastgelopen in Ibbenbühren 

zoeken we naar aanwijzingen voor het vervolg, 

wisselen van perrons en hebben telefonisch 

overleg met NS Internationaal; onwerkelijk; op 

het scherm van de vriendelijke medewerker 

staat dat de trein er moet zijn, precies aan het 

perron waar wij staan … en wij zagen niets, 

niks.   

Bijna drie uur later dan gepland komen we aan op Berlijn Hauptbahnhof, we worden verwelkomd 

door Kati en Jörg, de begeleiders van deze uitwisseling met Kindergärtencity. Met de twaalf 

Nederlandse  deelnemers (José, Larissa, Margriet, Marloes, Monique en Su’en van Groot Rotterdam 

en Alesha, Bouchra, Cynthia, Diana, Mireille en Geert van KomKids) verblijven we deze week samen 

in appartementen in de wijk Wedding, in het centrum van de stad. 

De deelnemers gaan vanaf morgen (maandag) vier hele dagen op bezoek bij de locaties van 

Kindergärtencity; ieder koppel (KomKids-Groot Rotterdam) heeft een top 5 van favoriete locaties. De 

twee locatiemanagers (Cynthia en José) brengen alle wensen samen  tot één bezoekschema voor 

deze week en verdelen wie wanneer het dag-verslag schrijft. 

Zondagavond ontmoeten we onze Berlijnse collega’s in het 

restaurant Mars. Twee weken geleden ontvingen wij hen in 

Rotterdam voor een welkomstdiner, aan het begin van een 

week vol locatiebezoeken; nu zijn de rollen omgedraaid en 

genieten we van een vegetarische en biologische keuken. We 

maken het niet laat, we staan aan het begin van een 

intensieve week en morgen om 08.30 uur ontbijten we op het hoofdkantoor.     

Let it go? 

Een kleine twee weken geleden waren onze Berlijnse collega’s op bezoek op onze locaties. Tijdens de 

evaluatie reflecteerden alle deelnemers op de bezoeken. De Duitse collega’s waren onder de indruk 

van het gestructureerd en programmatisch werken op de peutergroepen. De Nederlandse collega’s 

kregen zo een spiegel voorgehouden en vroegen zich hardop af of het ook minder kan, of er niet 

meer ruimte moet zijn voor kindvolgend werken? Een ‘belangrijk’ verschil is wel dat de Berlijnse 

collega’s en kinderen vijf hele dagen aanwezig zijn; er is dan ook alle tijd en ruimte om het aanbod 

voor de kinderen op passende momenten aan te bieden. Maar … én … we gaan in Berlijn het gesprek 

aan,  om een beter antwoord te vinden op de vraag of we meer kunnen, moeten loslaten; let it go? 

Een andere vraag die onze collega’s uit Berlijn opwierpen was: hoe gaan jullie om met kinderrechten 

in de kinderdagverblijven? Even was het stil; ‘met alle respect natuurlijk’. Het viel hen op dat de 



kindertoiletten volledig open zijn, dat alle collega’s ‘gewoon’ in- en uit lopen … heeft het kind geen 

recht op privacy? En moet een kind eerst hartig eten en dan zoet? Of mag het ook andersom? Hoe 

gaan jullie er mee om als een kind niet verschoond wil worden? En als het kind ‘echt’ niet wil, wordt 

dat dan gerespecteerd? We gaan de komende week kijken hoe de kinderrechten hier ingevuld 

worden? 
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