
Vrijdag 18 oktober  
Monique (Kinderdam) & Cynthia (Komkids) 
 
Vandaag zijn wij (Monique & Cynthia) op bezoek geweest bij de 
Afrikanerstraße. Dit is een 'billangual Kita' oftewel een meertalige 
kinderopvang. Op deze locatie wordt naast Duits ook Frans  
gesproken door zowel medewerkers als kinderen.  

Deze Kita bestaat al sinds 1967 en dat is ook nog wel te zien aan de  
inrichting en uitstraling van het gebouw. Zoals de gordijnen en het behang (wat ooit vast heel hip 
was!), maar ook de houten deuren en zelfs nog een ouderwetse telefoon aan de muur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julie startte de dag met een 'morgenkreis' (een ochtendkring). Kinderen die met haar mee wilde 
mochten mee naar de speelzaal waar zij een stukje gitaar speelde, de kinderen welkom heette 
met een liedje. Daarna vertelde zij een interactief verhaal en zong een aantal liedjes.  Dit was 
allemaal in het Frans maar wij herkenden wel 'Vader Jacob'. Daarna nog even bewegen (onder 
andere hoofd, schouders, knie en teen in het Frans).  
 
Zoals veel locaties hier is ook deze Kita enorm groot met veel ruimtes binnen en buiten. Ook 
hebben zij een soort overdekte binnenplaats, handig wanneer het regent! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 



De Kita heeft ook een oudervereniging waar 
ouders vrijblijvend lid kunnen worden en geld 
kunnen doneren. Hiervan schaffen zij onder 
andere extra materialen aan voor de locatie. De 
oudervereniging heeft bijvoorbeeld een 
klimwand gefinancierd. 
 
In het atelier zijn de kinderen druk bezig met het 
voorbereiden van hun lampion. In november 
wordt Sint Maarten gevierd en dat doen ze hier 
groots. Bij deze Kita wordt er op de dag zelf een 
lampionnenoptocht gedaan in het nabijgelegen 
bos. En aan het einde van de dag sluiten de ouders aan en wordt er feestelijk afgesloten met een 
kampvuur.  

 

Ook vandaag hebben wij weer veel verschillen gezien ten opzichte van de opvang in Nederland, 
en zo ook vandaag. Een aantal dingen die opvallen:  
 
- Kinderen gaan vanaf 1 jaar naar de Kita’s. Tot die tijd blijven zij thuis. Zij komen 5 dagen in de 
week en zijn verdeeld in de leeftijden 1-3 jaar en 3-6 jaar. Vanaf 6 jaar gaan zij naar school. 
- Met name de 3-6 jaar groepen werken niet met stamgroepen maar met verschillende ruimtes 
waar kinderen vrij kunnen spelen (zoals een bouwruimte, atelier, bibliotheek etc).  
- De autonomie en zelfstandigheid van kinderen is erg groot. Kinderen mogen bijvoorbeeld zelf 
kiezen wanneer zij gaan eten en of zij gaan eten en daarnaast ook wat zij gaan eten. Het warme 
eten wordt geserveerd in buffetvorm en daarnaast hebben zij altijd toegang tot hun lunch box 
vanuit huis.  
 
Vrijdag was ook alweer de laatste dag van de uitwisselingsweek hier in Berlijn. We hebben de 
dag gezellig met elkaar (alle deelnemers van Kindergärten City, Kinderdam en Komkids) 
afgesloten en geëvalueerd. We hebben een hoop gezien en geleerd van elkaar en nemen alle 
ervaringen weer mee naar huis en onze locaties.  
 
 
 


