
Filosofie is voor iedereen. Kinderen willen net zo goed als volwassenen   

weten hoe de wereld in elkaar zit. Door samen te filosoferen leren kinderen 

meer zelfstandig na te denken en kritisch te kijken naar allerlei                      

onderwerpen. Daarnaast geeft het een vrij gevoel en is het een mooie      

manier om met elkaar in gesprek te gaan. 

Bespreek de stellingen met elkaar. Bespreek of jullie het met de stelling 

eens zijn of niet, en benoem ook waarom je dat vindt.  

Het is belangrijk 

om andere 

mensen te    

helpen 

Dieren voelen 

hetzelfde als 

mensen 

Alle kinderen 

groeien         

hetzelfde op 

Je moet    

altijd eerlijk 

zijn 

Ik          

verander 

nooit 

Een robot is 

beter dan 

een mens 

Rijke    

mensen zijn       

gelukkiger 

Ik kan mijn 

dromen  

sturen 

Alle mensen 

zijn van        

binnen        

hetzelfde 

Dieren   

kunnen ook 

slecht zijn 

Iedereen   

verdient een 

tweede kans 

Ik moet altijd 

de beste zijn 

in alles 

Hoe meer 

vrienden je 

hebt, hoe    

beter 

Als je ouder 

wordt, ben je 

ook slimmer 

Geluk kan 

je kopen 

School is 

belangrijk 


